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It is impossible to be amathematician
without being a poet in soul.

—Sophie Kowalesvski



Emoties

Herinner je je nog al de emoties die je hebt ervaren tijdens de lessen wiskunde,
of het nu op school was, of in lockdown, of in quarantaine, of wherever? Mis-
schien heb je de (wiskundige) ontdekking van uw leven gedaan, en erover
uitgebreid aan al uw vrienden verteld. Misschien heb je een ongewone ma-
nier van oplossen gezien, waar je nog nachten van hebt wakker gelegen van
verbazing. Misschien heb je een trauma opgelopen over ongelijnd papier, en
heb je dit nog steeds niet verwerkt.

Verwerkingsproces

Nu is het ogenblik aangebroken om deze emotie vorm te geven. Je gebruikt
daarvoor de dichtvorm Haiku, met 17 lettergrepen.

Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels
volgens het schema 5 / 7 / 5 lettergrepen,
samen dus 17 lettergrepen.

De haiku drukt een ogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd
door zen. De haiku is een vingerhoed vol emotie, waarin weinig ruimte
is voor ontledingen en benaderende omschrijvingen.

Haiku

Voorbeeld van een haiku

Hier is een voorbeeld van een haiku. Ik heb deze geschreven, heel lang gele-
den, toen ik 50 jaar werd.

De haiku, verstopt onder de
Blauwe Brug in Kumtich



De Blauwe Brug in Kumtich

In het dorp Kumtich, waar ik woon, was er ooit de eerste spoorwegtunnel van
België. Maar hij is ingestort, en men heeft de Blauwberg helemaal uitgegra-
ven, zodat de trein nu door een soort kloof rijdt. Deze kloof verdeelt ons dorp
in twee helften. De zuidkant van het dorp wordt nu nog altijd De Andere Hoek
genoemd.

In het jaar waarin in 50 jaar werd, is deze nieuwe brug gebouwd. Via deze
brug kunnen de dorpsbewoners van Kumtich dus weer elkaar bezoeken, ook
als je op de Andere Hoekwoont. Vroeger was dit veraf, nu dus dichtbij, dankzij
de rug van de brug die een pad vormt naar elkeen die niet van hier is.

Toen deze Blauwe Brug werd gebouwd in 2008, heb ik ’s nachts – net voor de
plaatsing van de brug – stiekem tien briefjes verstopt onder de pijlers waarop
de brug rust. Op elk briefje staat dezelfde haiku geschreven, opgedragen aan
mijn vrouw en vier kinderen.

De Blauwe Brug van Kumtich rust dus eigenlijk op poëzie.

Een kloof door een dorp

jij bent ver en niet van hier

mijn rug is jouw pad

Wilfried Van Hirtum



Je kunt op mijn website zien
waar precies de tien briefjes
verstopt zijn.

https://denkendehanden.be/

haiku.html

Wiskunde is ook poëzie

It is impossible to be a mathematician

without being a poet in soul.

Sophie Kowalevski

Opdracht

Dus, als jij een groot wiskundige wilt zijn, al is het maar voor één lesuur,
schrijf dan een haiku over dé wiskundige emotie, ervaren tijdens een wis-
kundbeleving dit schooljaar.

https://denkendehanden.be/haiku.html
https://denkendehanden.be/haiku.html


Wiskunde lerenmet behangpapier

Sophie Kowalevski’s interesse
voor de wiskunde werd niet door
haar leraren op school gewekt,
maar op een geheel andere en
bepaald ongewone manier. Toen
het landgoed Palibino werd gere-
noveerd bleek dat er niet genoeg
behangselpapier was besteld om
ook Kovalevskaja’s kinderkamer
te kunnen behangen.

Aangezien het te duur zou wor-
den om extra behangselpapier
met hetzelfde patroon te bestel-
len, werd er besloten om voor de
muren van de kinderkamer het
papier te gebruiken dat men op
zolder had gevonden.

Zo kwam het dat de wanden van Kovalevskaja’s kamer werden behangen met
een college over differentiaal- en integraalrekening, dat haar vader in zijn
jeugd had gevolgd. Voor het slapengaan keek Sofja uren naar de voor haar
onbegrijpelijke en mysterieuze tekens. Zij probeerde de betekenis van deze
tekens te doorgronden, wat aanvankelijk echter niet lukte.

Ondanks haar talent voor wiskunde kon ze in Rusland geen opleiding volgen.
In die tijd werden vrouwen niet toegelaten tot de universiteit. Om een studie
in het buitenland te volgen had ze een schriftelijke verklaring nodig van haar
vader (of echtgenoot). Daarom besloot ze een schijnhuwelijk aan te gaan met
Vladimir Kovalevskij, een jonge student paleontologie die later beroemd werd
vanwege zijn samenwerking met Charles Darwin.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sofja_Kovalevskaja

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sofja_Kovalevskaja


Haiku – een bloemlezing

Dit zijn haiku’s — met 17 lettergrepen dus — van de leerlingen van 5 Indu-
striële Wetenschappen 2021, geschreven om hun emoties op te ruimen.

het was heel boeiend,

we leerden nieuwe dingen,

dank je voor alles.

Wout

This is a haiku.

This is still a haiku. And

this is the last line.

Robbe Ca

Aan het opletten

Leerkracht zegt: "Stan antwoord eens"

Ik vergeet alles

Stan

Te veel aan ons hoofd

Thuis studeren gaat moeilijk

Kleine depressie

Goran

Dematrixvormen

Echelonvorm, 3 bij 3

Row echelon vorm

Jonas Ha



werken proberen

dat is wiskunde zeker

geef vooral niet op

Herbert

Hoe los je dit op

Kan u dit eens uitleggen

Dat is wel logisch

Dante

Wiskunde is raar

functies matrices enmeer

maar nu lukt het wel.

Siebe

Bewijs voor mijn oog

het raamwordt meteen geopend

zo ontstaat magie.

Aleksy

Een corona jaar.

Vol wiskundige vragen.

Nu het jaar slagen.

Alexander

Ontbinden als eerst

Daarna een tekenschema

Elke keer opnieuw

Corneel



Nieuwe theorie

Eerste trimester ging goed

Ik vol verbazing

Maxime

goniometrie

stelling van Phytagoras

zin van het bestaan

Bram

de les wiskunde

met veel ongelijnd papier

altijd een plezier

Teun

Een vak van wijsheid

gegeven door een vakman

levert goed vakwerk

Raf

Ramen wijd open

rondje om gras heen lopen

pauze kan deugd doen

Jonas Vd

Daar eenman die lacht

hij zoekt wortels en eenmacht

Ga je mee op jacht?

17 Malin



Wiskunde is leuk.

Soms voel ik mij groot en dom.

Dat is altijd stom.

Quinten

Les 1: wat is dit!?

Maar begreep er alles van,

dat is speciaal.

zijn dat nu ruitjes.

oh nee mijn hoofd ontploft zo.

gewoon wit papier.

Cis – first / second attempt

Je bent toch niet dom

Neem dan de proef op de som

Ga niet achterom

Louka

speciaal half jaartje

ik had nooit papier bij mij

Lennmag ik er één?

Robbe We

Het jaar was moeilijk

Robbe had vaak geen papier

Ik geef een blaadje

Lenn

wiskunde is leuk

ik focus bij het denken

toen vloog tijd erg snel

Xiu Yi



Haiku voor mijn petekind, toen ze 17 werd

Lievelingsnummer

De laatste dag dat je 17 bent

Mijn dochter is jarig op 17 mei.
De laatste dag dat ze zeventien was, heb
ik een liedje voor haar geschreven.
Je kunt het hier beluisteren:
https://youtu.be/uElHi4qZJSk.

17 mei

https://youtu.be/uElHi4qZJSk

